
Eerste prijs voor het verhaal ‘Droom voor Eyl’  

17 december 2014 door Wies Kalsbeek 

Het verhaal Droom voor Eyl heeft op 29 november 2014 de eerste prijs gewonnen 
van de verhalenwedstrijd van de Kleine Goede Doelen.  
 
De prijs van 3.500 euro is door minister Ploumen uitgereikt aan Abdisalam Ali 
van Kaalo Nederland. 
 

 
Droom voor Eyl  
 
‘Zie je, daar liepen we dan, bijna iedere dag, wel zo’n vijf kilometer langs de rivier richting zee.’  
Het gezicht van Abdisalam straalt als hij over zijn jeugd in Eyl vertelt. 

 
Eyl is arm en heeft zich, mede door de jarenlange oorlog, nauwelijks kunnen ontwikkelen. Tot voor 
kort vertrokken hier piraten om voor losgeld grote schepen te gijzelen, maar Eyl is ook het dorp waar 
Abdisalam als kind onbezorgd speelde. Deze wonderschone plek in de provincie Puntland in Somalië 
heeft een kilometerslange rivier die rustig langs woest woestijngebied, ruwe rotsen, mooie mensen, 
kauwende kamelen en zacht zandstrand richting azuurblauwe zee stroomt. 
 
‘Toen ik in 2005 weer voor het eerst in Eyl kwam, bestelde ik vis in een restaurant,’ vertelt 
Abdisalam. ‘Ik ben dol op vis. En weet je? Ze serveerden vis uit blik! Dat is toch niet te geloven? De 
zee zit boordevol overheerlijke vis en ik krijg vis uit blik! Op dat moment besloot ik dat voor iedereen 
in Puntland verse vis beschikbaar moest komen.’ 
  
En het begin is er. Dankzij de intensieve samenwerking met de zestien vissers van de Hodan Fish 
Coöperation en bijdragen van ondermeer het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Wilde Ganzen staan er nu in de hoofdstad Garowe en in Eyl spiksplinternieuwe koelruimtes inclusief 
schaafijsmachines.  

Abdisalam: ‘In één jaar zijn negenendertig mensen met behulp van de viscoöperatie in 
technische vaardigheden en visverwerking getraind. Het bouwen onder Europese begeleiding ging zo 
goed dat de cursisten de tweede koelruimte zelf konden bouwen.’ 

http://www.kleinegoededoelen.nl/
http://www.kaalonederland.org/


  

 
Dit visserijproject is – als het aan Abdisalam ligt – de start van een mooie toekomst voor Eyl. ‘Maar 
het gaat niet snel,’ zegt hij. ‘We hadden bijvoorbeeld zes maanden nodig om een waterput te boren. 
Voor we konden hakken moesten we de harde stenen eerst verbranden.’ 
 

 
 
‘Zie je die bootjes op het strand? Hiermee halen de vissers de vis 
binnen. Een deel wordt in Eyl verwerkt en verkocht, een ander deel 
gaat naar de koeling in Garowe. En nu neemt de UNDP een vaste 
hoeveelheid vis af, is er een vismarkt in Garowe en hebben 
restaurants verse vis op het menu,’ zegt Abdisalam blij. 
 
‘Als bestuurslid van Kaalo Nederland kan ik zoveel doen. Samen 
met Wilde Ganzen, Hivos, NCDO, Oxfam-Novib, veel kleine fondsen 
en onze lokale partners zijn we verantwoordelijk voor veel mooie 
projecten. Nu werken we samen aan mijn droom voor Eyl.’ 
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